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Dag allemaal,
Voor de laatste keer deze ronde nog wat nieuws uit Bembeke.

Het vorige weekend, voor Jack tevens het laatste weekend, hebben we het heel rustig
aan gedaan en veel geluierd om weer fris en fruitig aan een nieuwe week te beginnen.
In het weekend trouwens nog weer eens andere ervaring met de Malawiaanse
gewoonten.

Yamikani (de sponsorzoon van Jack van Uden) had samen met Jack bij ons gegeten en
moest daarna mee afwassen. Ans deed de afwas en Yamikani kreeg een theedoek
aangereikt voor het afdrogen, hij stond daar verdwaasd naar te kijken en had geen
idee wat van er van hem verwacht werd, het enige wat hij deed was dingen uit het
afdruiprek pakken, omdraaien en weer terugzetten. Wat bleek: in Malawi wassen ze
wel af, maar laten daarna alles gewoon droog worden, dus theedoeken kennen ze niet.

Dinsdagochtend om half negen naar Lilongwe om Jack naar het vliegveld te brengen en
een aantal andere zaken in Lilongwe af te handelen. Ans had de bui al zien hangen en
bleef lekker thuis. Om half elf waren we in de stad waar we sister Grace afzetten, die
om tijd te winnen alvast een aantal boodschappen zou doen. Wij door naar het
vliegveld waar we een uur later Jack afzetten om vervolgens weer terug te rijden naar
de stad. Heerlijk vier uur achter elkaar lekker hobbelen in de auto.

Bij Game (een kruising tussen Leen Bakker, Gamma en Albert Hein) troffen we sister
Grace weer, die daar op ons verzoek wat speelmaterialen en een tafelvoetbalspel voor
het Hostel had gekocht. Net toen we de winkel in kwamen viel de stroom even uit. Op
zich niet echt erg, ware het niet dat alle kassa’s en pinautomaten op hol waren
geslagen en gereset moesten worden. Dat kostte veel tijd en leidde tot een ellenlange
rij voor de kassa, heerlijk dat wachten.

Daarna nog naar de supermarkt, maar daar was tot onze schrik de wachtrij nog veel
langer. Gelukkig wist sister Grace een van de medewerkers zover te krijgen dat ze haar
aan een aparte kassa hielp. Waar zo’n mooie lange bruine pij niet goed voor kan zijn.
Onderweg naar huis werden we ook nog eens voor drie kwartier langs de weg gezet,
want de president was onderweg en dan moet de weg helemaal vrijgemaakt worden
om hem ongestoord langs te laten racen.

Om zes uur eindelijk thuis na een vruchtbaar maar wel vermoeiend dagje Lilongwe.



Naast het kopen van het tafelvoetbalspel en wat rollen stof voor het naaiatelier zou
Grace ook langs de immigratiedienst gaan om onze visa te verlengen.

Bij aankomst in Malawi krijg je standaard een visum voor 30 dagen. Wil je langer
blijven dan moet dat visum verlengd worden. Daarvoor ga je naar de immigratiedienst
waar het altijd druk is en je meestal wel een uurtje in de rij staat, waarna tegen
betaling van 25 euro je visum verlengd wordt.

Sister Grace heeft ook daar een vaste contactpersoon, waardoor ze niet in de rij hoeft.
Ze kreeg het ook nog voor elkaar om onze visa gratis verlengd te krijgen want wij
deden toch zo ons best voor landen en hielpen veel arme mensen, haar please please
please werkte ook hier, zo heeft ze ook al eens onder een verbaal voor te hard rijden
uitgekomen. Wij noemen haar niet voor niets sister Please.

Het laatste weekend hebben we naast een bezoekje aan de Pottery voor een lekkere
lunch, voor een groot deel besteed aan het sorteren en verdelen van 5 verhuisdozen
vol met gevacumeerde zakken voetbalkleding, afkomstig van F.C. Engelen, die
overgestapt zijn naar een andere sponsor. Naar schatting gaat het om ongeveer 300
shirts en evenveel broeken. Daar gaan we een aantal scholen blij mee maken.

In de periode dat we hier zijn hebben we altijd een nachtwaker voor de deur zitten.
We weten dat de meeste van hen ook overdag vaak nog een baantje hebben, omdat
ze een groot deel van hun dienst slapend doen. De nachtwaker die we deze keer
hebben spant wat dat betreft toch wel de kroon. Hij begint om 6 uur en zo rond een
uur of 8 installeert hij zich uitgebreid. We hebben 2 bankjes voor de deur staan, die
legt hij netjes op de zijkant en boven op elkaar om zo een lekker hoekje te creéren.
Vervolgens komt er een deken uit zijn rugzak en kruipt hij lekker in zijn hoekje.
Volgens ons slaapt hij langer en dieper dan wij.

Maandagavond kregen we onverwacht nog een voorproefje van het komende
regenseizoen. In pakweg 5 minuten tijd werd de lucht pikkedonker en begon het fors
te regenen. Met tussenpozen die nacht soms zelfs zo hard, dat we er wakker van
werden. De harde regen klinkt geweldig op zo’n golfplaten dak. Dat pikken we toch
nog gauw even mee en tijd om naar huis te gaan.

Zo, jullie zijn weer bijgepraat. Wij hebben nog 3 dagen te gaan en hopen zondag weer
veilig in Nederland aan te komen.

Groeten uit Malawi,

Ans en Wil

P.S.

Dank voor alle reacties die we mochten ontvangen en de stichting kan nog altijd

sponsoren gebruiken.
Een machtiging kan al vanaf 5 euro per maand.



