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Dag allemaal,
Hier zijn we dan met de eerste stand van zaken in Malawi.

Wellicht voor een aantal mensen onverwacht, konden we het toch niet laten om ons
persoonlijk met de afronding van een aantal projecten te bemoeien.

Dus met een zak vol malariapillen een aantal spuitflacons DEET en het vaste
voornemen om ons netjes aan alle adviezen en waarschuwingen te houden, zoals
bijvoorbeeld het slapen onder een klamboe, zijn we 4 oktober in het vliegtuig naar
Lilongwe gestapt waar we middels een overstap in Nairobi zaterdagnacht rond 1 uur
aan kwamen op Lilongwe Airport. Daar stond net als vorig jaar een taxi op ons te
wachten, die ons naar de Korean Garden Lodge in Lilongwe bracht en om 3 uur lagen
we in bed. Overigens met de schrik nog in onze benen vanwege de duivelsrit die we
achter de rug hadden.

De weg van het vliegveld naar het hotel is een donkere weg met veel kuilen en gaten,
die je in het donker natuurlijk niet goed kunt zien, dus het ging regelmatig van Bonk,
bonk en zeker als je net als onze chauffeur daar met ruim honderd kilometer per uur
overheen raast. Maar de grootste schrik kregen we als hij de diverse stoplichten
volkomen negeerde onder het motto “het is nacht”. We hielden ons hart vast.

Vorig jaar hebben we ons de volgende dag om 10 uur laten ophalen en direct naar
Bembeke laten brengen, maar dat was al bij al toch wel redelijk inspannend.

Al doende leert men dus nu hadden we 2 nachten in de Lodge geboekt en hebben we
de zondag lekker ontspannen doorgebracht in Lilongwe. Ons favoriete restaurant in
Lilongwe is Mamma Mia, dus daar hebben we heerlijk geluncht.

Het viel ons wel op dat het veel minder druk was als in andere jaren en dat gold
eigenlijk ook voor het hotel waar we waren en ook in de grotere winkels was het veel
rustiger dan voorheen. De economie gaat hier blijkbaar niet zo goed.

Prijzen in de supermarkt waren een stuk hoger en wat te denken van de benzine die in
een klap van 2500 Kwatcha per liter naar 3500 ging, ofwel van 1,25 euro naar 1,75
euro, en dat terwijl de levensstandaard hier stukken lager ligt als bij ons.

Gevolg is wel dat het buiten de grote steden steeds rustiger wordt op de wegen.

Maandagochtend werden we om 10 uur opgehaald door de sister Grace.

Eerst boodschappen doen en daarna naar Bembeke, waar we aankwamen in een
schoon en opgeruimd huis. Na een lekkere lunch bij de zusters, de rest van de dag
koffers uitpakken en ons installeren.



Dinsdag begon het leven hier dan echt. We wilden beginnen met een bezoek aan het
hostel dat we bij de school voor speciaal onderwijs hebben gebouwd, maar voor we de
deur uitgingen ging de bel en stond er al iemand aan de deur met een verzoek om te
helpen bij het betalen van schoolgeld voor een nichtje. Die moet wel heel goed
geinformeerd zijn over onze komst.

Zij mocht dan wel de eerste zijn, maar zeker niet de laatste want na haar kregen we
weer dagelijks mensen aan de deur met allerlei verzoeken om ondersteuning.

Het hostel voor het speciaal onderwijs is inmiddels in gebruik genomen. Momenteel
zijn er 16 kinderen die van maandag tot en met vrijdag in dit hostel verblijven. Leuk om
te zien hoe enthousiast die kinderen zijn en echt genieten van de goede zorg.
Probleem is momenteel alleen nog dat de overheid haar belofte om alle kosten voor
verblijf en eten en drinken maar gedeeltelijk nakomt. Dus daar moeten we nog flink
mee aan de slag.

Van enkele donoren hebben we geld gekregen om een speelgelegenheid bij dit hostel
te creéren. We willen hiervoor een of twee schommels, een familieschommel en een
wip laten maken en plaatsen. Dan is het wel fijn als je wat mensen kent, want binnen
twee dagen waren de materialen gekocht en geleverd (een stalen buis van zes meter
lang met een brommer vervoeren is hier geen probleem) en was de plaatselijke smid
volop aan het werk.

Om de speelplaats ook in de regentijd te kunnen gebruiken werd besloten deze te
verharden. Ook hiervoor was de aannemer snel gevonden en deze is inmiddels al
halverwege met deze vloer.

Al doende ging de eerste week snel voorbij en trakteerden we onszelf op een lekkere
lunch bij “de potterie” in Dedza, het blijft een mooie plek.

We troffen daar een groep van acht Nederlandse studenten.

Ze studeerden verpleegkunde en waren voor vier maanden op stage in een ziekenhuis
in Nkhoma. Leuk uitje, dat wel.

Op zondag togen we vervolgens naar Lilongwe om boodschappen te doen en Jack van
Uden op te halen die voor ruim 2 weken op bezoek komt.

Op maandag natuurlijk een rondje Bembeke gedaan met Jack en inmiddels is hij al
aardig ingeburgerd en zijn wij weer volop aan het werk.

Zo, dat was het voorlopig wel weer.
Groeten uit Malawi,

Ans en Wil



