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Hallo allemaal, 
 
Ja ja het is alweer een jaar geleden dat jullie iets van ons gehoord hebben over Malawi 
en wat we daar allemaal uitspoken. 
Dit keer geen grote vertragingen, waardoor we ook geen aansluitende vlucht hoefden 
te missen en we dus  een voorspoedige reis hadden. 
 
Aankomst op het vliegveld van Lilongwe om half twee ‘snachts. De Indian sisters 
stonden ons al op te wachten met 2 auto’s, een voor de bagage en een voor ons 
drieën.  We hebben dit jaar namelijk gezelschap van Aafke die breilessen gaat geven 
aan de lokale vrouwen ( dat heeft ze in het verleden al 2 keer eerder gedaan, dus ze 
kent het klappen van de zweep). Op naar Bembeke en om half vijf lagen we in bed. 
Gelukkig hadden de zusters ervoor gezorgd dat het huis netjes schoon en opgeruimd 
was en zelfs de bedden waren opgemaakt, anders hadden we nog later in bed gelegen. 
 
Na een kort nachtje en een stevig ontbijt wilden we natuurlijk snel aan de slag met 
uitpakken en het huis verder  op orde brengen. De afgelopen maanden heeft een 
aannemer echter een magazijn omgetoverd tot een tweede breilokaal en we konden 
onze nieuwsgierigheid geen van drieën bedwingen en daarom eerst even gaan kijken 
natuurlijk. Het zag er prima uit en tevreden gingen we aan de slag. Na het uitpakken 
verder een beetje gelummeld en uiteraard vroeg onder de wol. 
 
Maandagochtend waren we  meteen volop in de running. Om 8 uur stond er namelijk 
al een schoonmaakploeg voor de deur  om het nieuwe lokaal schoon te maken en er 
was ook een chauffeur met een busje om materiaal af te leveren. 
Enkele maanden geleden is er namelijk een container uit Nederland aangekomen, met 
onder meer een 40-tal dozen en kisten van onze stichting, met daarin hoofdzakelijk 
gereedschappen, breimachines en handnaaimachines voor twee nieuwe projecten, 
Aafke kon meteen volop aan het werk met uitpakken en installeren van machines. 
Die middag kwamen de breidames naar het atelier en waren blij verrast hun lerares 
van zes jaar geleden daar aan te treffen, dat werd een hartelijk weerzien. 
De schoonmaakploeg moest ook transparante golfplaten op het dak schoonmaken, 
zodat er weer licht doorheen kon. 
Dat wilde niet echt goed lukken, dus toen hebben we maar even laten zien dat als je de 
veger niet overdwars over de platen haalt naar in de lengterichting, dat je dan ook de 
onderste golf goed schoon krijgt, ze waren stomverbaasd over zo’n staaltje Hollands 
vernuft. 



 
Meestal zetten we onze auto elke avond op het parkeerterrein van het TTC, omdat dat 
goed bewaakt wordt. We hebben deze keer echter een privé nachtwaker voor de deur 
van ons huis zitten (ja, ja ze worden zowaar nog zuinig op ons), dus ik dacht die past 
ook wel op de auto. Fout gedacht want tegen de avond kwam de chef van de 
nachtwakers vragen of we asjeblieft de auto op het genoemde parkeerterrein wilden 
zetten, want de nachtwaker werd er helemaal zenuwachtig van als hij behalve op het 
huis en op  ons ook nog op zo’n dure auto moest passen (waarschijnlijk sliep hij dan 
niet gerust tijdens zijn werk). 
 
Bij inspectie bleek al gauw dat de meeste breimachines niet in beste staat verkeerden 
(voor ons niet echt verwonderlijk omdat we weten dat nagenoeg niemand hier weet 
wat het woord onderhoud betekent), 
In eerste instantie was het breiploegje er niet happig om hier samen met Aafke veel 
energie in te stoppen. 
Toen we echter vertelden dat ze per dagdeel 600 Kwatcha (ongeveer 50 eurocent) 
zouden krijgen, kregen ze in een keer vleugels en waren ze bereid om de hele week te 
komen werken. Dus Aafke en haar team zijn de rest van de week onder de pannen 
reparatie en schoonmaak van de machines, maar aan het eind van de week zullen alle 
machines er weer picobello voor staan. 
 
Woensdag naar Dedza voor wat afspraken bij het bisdom, het districtskantoor voor 
onderwijs en uiteraard voor boodschappen. Een en ander verliep allemaal prima alleen 
de reis was wel bijzonder. Om van Bembeke bij de asfaltweg te komen, moet je eerst 
over 7 kilometer zandweg vol kuilen en gaten. Laten ze nou net bezig zijn om deze 
zandweg wat op te knappen. Dat doen ze door er met een hele grote shovel overheen 
te gaan en die gaat voor niets en niemand aan de kant, ook niet voor blanken dus je 
moet echt de wei in wil je niet plat gereden worden. 
We hebben dat wel eens eerder meegemaakt en dan reden er altijd een paar tractoren 
voor met grote watertanks om de weg eerst nat te maken. Die hadden ze deze keer 
vergeten en de hele route was een gigantische stofzooi, echt ongelofelijk. De auto zag 
er verschrikkelijk uit en ook binnen in was het een bende. We hadden echt medelijden 
met de voetgangers die alleen maar enorme stofwolken over zich heen kregen. 
 
Zo ging  de eerste week bijna  ongemerkt voorbij en was het weer wennen aan de 
nieuwe omgeving. Als vanouds heb je ook weer dagelijks mensen aan de deur met 
allemaal fantastische plannen die wij toch echt financieel moeten steunen. Behalve 
deze plannen brengen ze ook bijna allemaal die (zoals wij het noemen) typische 
Malawiaanse geur mee. Je kent dat wel, de geur van mensen die in geen weken in de 
buurt van water zijn geweest. We genieten wel van de rust, de schone lucht en van de 
biologische groenten die hier voor iedereen betaalbaar zijn. 
 
Ondertussen hebben we ons eerste diner bij kaarslicht er ook weer opzitten, dat wil 
zeggen dat de stroom weer uitgevallen was. 



Tijdens de rit vanaf het vliegveld werden we nog blij gemaakt door de chauffeur, die 
vertelde dat er bijna geen stroomuitval meer is. Nou dat viel tegen want we hebben 
ondertussen al weer drie keer zonder elektriciteit gezeten. 
Nou hadden wij daar de laatste jaren  niet zoveel last van vanwege onze eigen 
noodstroom voorziening, maar die doet het momenteel niet en ik ben er nog niet 
achter wat de precieze oorzaak is, dat wordt nog even zoeken. 
 
Lastig hoor een dag zonder stroom, zeker als de batterijen van je telefoons en iPads 
beginnen leeg te raken. Blijkt maar weer eens dat we met z’n allen toch wel erg 
afhankelijk zijn geworden van de techniek. Van de andere kant ook wel lekker rustig. 
  
Zo, dat was het dan weer. 
 
Groeten uit Malawi, 
 
Ans en Wil 


